Samenvatting overdenking

Lezing: Markus 5,1-20

Markus schrijft zijn evangelie in Rome. Het zijn daar moeilijke tijden voor hem en zijn
medegelovigen. Ze wonen immers in het ‘buitenland’ en de keizer van Rome is ‘God’, en
geen ander.

Toch of juist wil Markus zijn mensen bemoedigen met het evangelie van Jezus Christus. Hij is
de levende, Hij zal jullie/ons bewaren in Zijn liefde. Dat schrijft Markus in zijn evangelie in
de weg die Jezus gaat.

Hoe Markus die zo ‘zeker’ wist? Markus schrijft zichzelf in het evangelie en zegt daarin dat
hij garant staat voor wat hij schrijft. En de bange gelovigen in Rome, onzekere tijden,
gewelddadige tijden, moeten Markus gekend hebben en zo hem hebben vertrouwd/geloofd.

En Markus schrijft zichzelf in het evangelie door 0.a. nadruk te leggen op kleding. Voordat
Jezus wordt gearresteerd spreekt hij over een ‘jonge man, die alleen een linnen kleed aanhad,
en hij probeerde bij Hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in
hun handen achter en vluchtte naakt weg’. (Markus 14,51-52). Wie kan Jezus ook volgend?
En als je Hem volgt op Zijn weg heb je niet veel te zeggen, ben je naakt, z6 ontzagwekkend is
Zijn weg. Markus weet dat van zichzelf.

En op Paasmorgen schrijft hij (misschien) zichzelf wel in het evangelie als de ‘witgeklede
jonge man’(Markus 16,5), bij de ingang van het graf. Paasgetuige is hij nu!

En in het verhaal van vanmorgen beschrijft hij zichzelf als de ‘verwarde/geketende man’,
die Jezus ontmoet wanneer Hij in het ‘land van de Gerasenen’ is, wat buiten Israél ligt. Jezus’
macht/invloed is ook buiten eigen land! En de man (Markus zelf?) is verward, want verwarde
tijden toen, maar herkenbaar ook vandaag. We zien dat vandaag in oorlogen
(Oekraine/Rusland; Israél/Gaza, Soedan), zoveel mensen op de vlucht.

Maar ook hier bemoedigt Markus hen/ons... door te schrijven: de boze geesten worden
verdreven en Hij (Jezus) kleedt mij/ons. (Markus 5,15).

Een bemoediging voor ons allemaal. Er komen andere tijden. En Markus weet/schrijft: en
Jezus, onze Heer, staat daarvoor. En voor vandaag: wij kunnen elkaar bemoedigen, een naam
geven, bekleden. leder mens mag er zijn! Leven op aarde.

Om voor elkaar te zijn uw 0og en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop geloof — uw zonneschijn, halleluja!

Lied 973,1.4.
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